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Jakobus zegt dat we het  
aan God kunnen vragen

V E R H A L E N  U I T  D E  S C H R I F T E N

In zijn brief zei Jakobus tegen de mensen dat ze moesten bidden. Hij zei dat 

ze geloof moesten hebben. Hij zei dat ze God konden vragen wat waar is.

Jakobus was een apostel. Hij vertelde over Jezus Christus. Hij schreef een 

brief aan de mensen die in Jezus geloofden.

Honderden jaren later las Joseph 

Smith de brief van Jakobus in de 

Bijbel.
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Josephs gebed werd verhoord! Onze hemelse Vader en Jezus Christus 

verschenen aan Joseph. Ze hielpen hem om de kerk van Jezus Christus 

terug naar de aarde te brengen. ●
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Hij vroeg God bij welke kerk hij zich 

moest aansluiten.

Je kunt dit verhaal lezen in Jakobus 1:5  
en de Geschiedenis van Joseph Smith.


