De eed en het verbond van het
priesterschap beter begrijpen

Door de Geest geheiligd ter vernieuwing van het lichaam (zie vers 33)
President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium heeft over de belofte van onze hemelse Vader gezegd:

Ik heb die belofte in mijn eigen leven en in dat van anderen in vervulling zien gaan. Een
vriend van mij is zendingspresident geweest. Hij vertelde mij dat hij tijdens zijn zending
aan het eind van de dag nauwelijks nog de trap op kon naar zijn bed en dat hij zich afvroeg
of hij wel de kracht zou hebben voor de volgende dag. Maar 's morgens ondervond hij

dan dat zijn kracht en zijn moed weer terug waren. U hebt het ook gezien in het leven

van bejaarde profeten die hernieuwd leken te worden elke keer dat ze opstonden om te
getuigen van de Heer Jezus Christus en het herstelde evangelie. Dat is een belofte aan hen
die zich in geloof dienstbaar maken in hun priesterschapstaken. (Henry B. Eyring, ‘Geloof en de eed en
het verbond van het priesterschap’, Liahona, mei 2008, 62.)

Getrouw zijn in het verkrijgen van het Aaronisch en het Melchizedeks priesterschap
(zie vers 33)

Getrouw zijn in het verkrijgen van ‘deze twee priesterschappen’ (Leer en Verbonden 84:33) houdt onder meer
in macht en zegeningen verkrijgen die voortvloeien uit het ontvangen van de verordeningen van het Adronisch
en Melchizedeks priesterschap en trouw nakomen van de bijbehorende verbonden. De profeet Joseph Smith
heeft gezegd dat iemand de volheid van het priesterschap verkrijgt ‘door alle geboden te onderhouden en alle
verordeningen van het huis des Heren te gehoorzamen’. (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 451.)

Voor mannen betekent dit ook dat ze het priesterschap verleend krijgen en tot verschillende priesterschapsambten
geordend worden.

Onze roeping grootmaken (vers 33)

Leer en Verbonden 58:27-28; 107:99-100

Mogelijkheden om een roeping te ontvangen en deel te nemen aan het heilswerk
van de Heer

President M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

Als we eraan werken om onze roeping groot te maken, moeten we naar de inspiratie van de
Geest streven om problemen van de leden te helpen oplossen. We hebben handboeken,
en de richtlijnen daarin moeten opgevolgd worden. Maar binnen dat kader hebben we
voldoende mogelijkheden om na te denken, creatief te zijn en van onze talenten gebruik te
maken. De opdracht om onze roeping groot te maken is geen gebod om die te verfraaien
en te compliceren. Innoveren betekent niet per definitie uitbreiden, maar vaak juist
vereenvoudigen. (M. Russell Ballard, ‘O weest wijs', Liahona, november 2006, 19.)

Alles wat onze hemelse Vader heeft (zie vers 38)

Leer en Verbonden 76:55-60; 81:6



