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‘Je bent wel klein,’ 
zei G-pop, ‘maar 
je hebt een groot 
hart vol liefde.’

Die avond knielde Macy naast haar bed neer en 

deed haar ogen dicht.

‘Hemelse Vader, waak alstublieft over G-pop en 

zorg ervoor dat hij zich beter voelt. Ik hou van hem, 

en ik hou ook van U. Laat me alstublieft weten hoe ik 

hem kan helpen.’

De volgende ochtend werd Macy wakker van het 

zonlicht dat door haar gordijn scheen. Ze had een 

idee! G-pop en zij zongen graag samen jeugdwerk-

liedjes en kerklofzangen. Misschien kon dat hem 

troosten!

Ze stond op, deed een ochtendgebed en 

vroeg G-mom of ze naar G-pop konden 

gaan. Al snel waren ze samen onderweg 

naar het ziekenhuis. Ze keek ernaar uit 

om G-pop eindelijk weer te zien en 

hem hopelijk te laten lachen.

Jeza Loren A. Baello
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Dit verhaal speelde zich af in de Filipijnen.
‘

I
k mis G-pop’, zei Macy tegen haar oma. Ze noemde 

haar grootouders G-pop en G-mom. ‘Ik wil hem 

helpen nu hij in het ziekenhuis ligt. Maar ik weet niet 

hoe.’

Macy speelde met het eten op haar bord. Het was 

haar lievelingsontbijt: rijst, eieren en hotdogs. Maar 

ze was te verdrietig om te eten.

G-mom sloeg een arm om Macy heen. ‘Ik begrijp 

je. Soms voelen we ons hulpeloos als iemand van 

wie we houden het moeilijk heeft. Maar bedenk dat 

er twee personen zijn die nog meer van ons houden 

dan we ons kunnen voorstellen.’

‘Wie dan?’ vroeg Macy.

‘Onze hemelse Vader en Jezus Christus’, zei 

G-mom. ‘Als we geloof in Hen hebben, leiden Zij ons 

en geven Ze ons kracht.’

Macy luisterde, en voelde hoop in haar hart. 

Ze wist dat onze hemelse Vader en Jezus G-pop 

konden helpen.

Toen Macy de ziekenhuiskamer binnenliep, zat 

G-pop rechtop in bed met een deken over zijn benen. 

Hij zag er moe uit. Maar toen hij Macy zag, straalde 

zijn gezicht van vreugde. Ze rende naar hem toe en 

gaf hem een dikke knuffel.

‘Goedemorgen, G-pop!’

‘Wat doe je hier, kleine lang-lang Macy?’

Lang-lang betekent ‘lieverd’. Het was G-pops koos-

naampje voor Macy.

‘Ik kom voor je zingen’, zei Macy. Ze kwam naast 

hem op bed zitten en deed haar liedjesboek open. Ze 

begon te zingen: ‘Ik ben een kind van God, door Hem 

op aard’ gebracht …’

De ogen van G-pop vulden zich met 

vreugdetranen. Hij begon mee te zingen.

‘… Hij heeft mij met een veilig thuis en ouders lief 

bedacht.’*

Hun stemmen galmden door de kleine ziekenhuis-

kamer. Al snel zong G-mom ook mee. Macy kreeg 

een vredig gevoel in haar hart toen ze samen zongen.

Na het zingen stak Macy haar hand uit. G-pop 

pakte haar hand stevig vast.

‘Laten we samen bidden, G-pop.’

Ze baden samen en Macy vroeg hun hemelse 

Vader om G-pop kracht te geven en hem te genezen.

Na het gebed keek G-pop Macy aan. ‘Dank je voor 

je prachtige liedjes en gebeden. Dankzij jou voel ik 

me beter. ‘Je bent wel klein, maar je hebt een groot 

hart vol liefde.’

Macy glimlachte. Ze was blij dat ze kon zorgen dat 

G-pop zich door haar liefde en geloof beter voelde. 

Ze wist dat haar hemelse Vader en Jezus Christus er 

altijd zouden zijn om hun familie in moeilijke tijden 

te helpen. ●

*	Kinderliedjes, p. 2.

Macy’s  

lieve liedjes


